De tuinen van de Betuwse
Tuinenroute zijn dit jaar in het
weekend van 2 en 3 juni, en in het
weekend van 18 en 19 augustus
opengesteld van 10.00 uur tot
17.00 uur. De route telt dit jaar
tien tuinen, waarvan er één nieuw
is. Meer informatie vind je op
www.betuwsetuinenroute.nl

In de zomermaanden stellen veel mensen weer met

trots hun tuin open voor een tuinenroute. Verspreid

over dit blad introduceren we vier deelnemers en

organisatoren. Janske Stol houdt een warm pleidooi

voor ‘haar’ Betuwse Tuinenroute.

Tekst Lionel Stute Foto's Privébezit

De tuin van Janneke Stol en familie

ligt aan de rand van Culemborg, aan de
Goilberdingerwaard. Het drassige gebied
langs rivier de Lek noemt ze zelf ‘onze
prachtige voortuin'. Dat het er altijd nat is,
zie je ook aan de achtertuin. Daar hebben
ze een poel en een slootje gegraven, omdat
het omhoogkomende kwelwater de grond
anders te nat maakt om te beplanten.

“Eigenlijk begon het gewoon ‘ergens’.

Ik had al jaren een exemplaar van Groei &
Bloei openliggen op dezelfde pagina. Die
tuin, dat was wat we wilden toen we hier
tien jaar geleden kwamen wonen. Een vak-
kentuin. Je probeert een tuin toch eigen-
heid te geven. Ik doe dat door bijvoorbeeld
veel met plukbloemen en lange borders te
werken. Ik wilde ook rust, veel wit. Later
blijkt dan dat je al die mooie kleuren mist
en ga je die toch weer gebruiken. Je blijft
eraan knutselen. Ik heb drie vakken waarin
ik éénjarige bloemen plant, zodat ik ieder
jaar iets nieuws te bieden heb. Het is een
groeiende tuin. Mijn tuin is niet professio-
neel, maar dat wil ik ook niet.”

“De Betuwse Tuinenroute kent geen vaste
formule. Dat maakt de route ook zo interes-

sant. De tuinen passen bij elkaar, maar zijn
toch totaal verschillend. Ik heb zelf een
hele vrije tuin, maar er is ook een strakke,

professionele tuin van hovenier Thijs
Magielse in Est, of een museumtuin van
het Elisabeth Weeshuis hier in Culemborg.
Niet iedereen kan zich bij ons aansluiten,
je komt er niet zomaar bij. Wil je dat jouw
tuin in de route wordt opgenomen, dan
komt eerst de commissie kijken of hij wel
een toevoeging is aan wat we al bieden.”

“De Betuwe is in dit geval een ruim begrip.
De Betuwse Tuinenroute loopt van Arkel in
Zuid-Holland tot aan Hemmen, bij de grens
met Duitsland. De meeste deelnemende
tuinen liggen echter bij Geldermalsen en
Culemborg. Een van de redenen waarom
de tuinen van de Betuwse Tuinenroute niet
één maar twee weekenden per jaar wor-
den opengesteld, is de grote afstand waar-
over de route loopt; zo'n 100 kilometer.”

“Verdeel de route in tweeén. Je kunt hem
wel in één keer fietsen, maar dan heb je
geen tijd om bij de tuinen te stoppen en te
genieten. We hebben ook geen uitgepijlde
route, het is beter dat mensen de knoop-
puntenroutes volgen. De laatste tijd is er
veel veranderd rondom Culemborg, waazr-
door fietsen aantrekkelijker is geworden.
Zo is het oude fietserspontje in ere hersteld.
De tuinen liggen ver uit elkaar, maar de
prachtige omgeving is een extra motivatie
om het rondje langs de tuinen te maken." @
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